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Op de boerderij 
We zitten weer vol in de zomerperiode. We genieten van het mooie weer, maar ook 
van iedereen zijn welverdiende vakanties.  Hierdoor was er even geen nieuwsbrief, 

maar hier zijn we dan weer met de grote zomereditie! Veel leesplezier. 

Jarigen 
Hillie 1-aug 
Yolanda 3-aug 
Chayenn 10-aug 
Jarno R 24-aug 
Susanna 26-aug 
Dolf 26-aug 
Ankie 29-aug 

 
Femke 4-sep 
Maurice 5-sep 
Simone 5-sep 
Tamara  5-sep 
Marjan (winkel) 10-sep 
Patrick 11-sep 
Yannick 15-sep 
Jarno P 17-sep 
David 24-sep 
Zoë 24-sep 
Peter 26-sep 
Maud 27-sep 

 

Afscheid Luna 
Op de kindergroep hebben we afscheid 
genomen van Luna. Onze Luna is 18 jaar 
geworden en gaat ons verlaten op de 
kindergroep. Maar niet getreurd, Luna 
komt nu doordeweeks op de boerderij 
werken. Hier zijn wij heel erg blij mee. 
Tijdens de kindergroep bbq is Luna nog 
even in het zonnetje gezet.  

Bosmaaier cursus  
Op Woensdag 18 juni was er weer een bosmaaier cursus die werd gegeven door Richard 
Pastoor. We begonnen ’s ochtends boven de manege met een stukje theorie maar vanwege 
het mooie weer zijn we snel naar buiten gegaan. Buiten kregen we de opdracht om het 
draad goed op de bosmaaier te doen en het er ook weer goed afhalen bij beide soorten 
bosmaaiers. Na de lunch gingen wij het land op richting het voedselbos waar wij uitleg 
kregen over het tanken, het harnas en het starten van de bosmaaier. Toen we dit allemaal 
onder de knie hadden begon het echte werk. Iedereen moest een stuk land met gras erop 
bosmaaien. Dit was heel leuk. Toen we klaar waren kregen we uitleg over het onderhoud en 
de schoonmaak van de bosmaaier. Uiteindelijk gingen we weer naar boven voor de 
afronding. Richard had feedback voor ons en hij gaf de uitslag van wie er geslaagd was. Het 
resultaat? iedereen is geslaagd! Dit zijn de volgende deelnemers: Marijn, Robert Keano, 
Jarno, Jonathan, Alwin, Wietze, Bart, Noor en Ruben. Op het einde kreeg Richard een 
applaus van ons. Bedankt Richard! 
 
Geschreven door Keano en Ruben 

 

De schuur 
Even een update over de bouw 

van de schuur. Door de vakantie 
ligt de bouw nu even stil. De 

fundering ligt er al wel in. 
Wanneer de vakantie is 

afgelopen, komen de mannen van 
de bouw ons weer helpen. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  

Kindergroep BBQ 

Hallo, mijn naam is Eva en samen met 
mijn vader schrijf ik dit stukje over de 
zomerbarbecue. Wij mogen dit doen 
omdat we de Quiz/ fotowedstrijd hebben 
gewonnen. De begeleiding had weer een 
leuke wedstrijd verzonnen. Na de 
welkomstkoffie en het afscheid van Luna 
moesten we in groepjes een opdracht 
uitvoeren. Mijn ouders en ik gingen 
samen met Stijn en zijn moeder op pad. 
We moesten leuke creatieve foto’s 
maken van allerlei voorwerpen rond de 
boerderij. De moeder van Stijn kon heel 
goed fotograferen en Stijn en ik heel goed 
poseren. Nadat we alle foto’s aan de jury 
( Maud) hebben laten zien was het 
wachten op de uitslag. We hadden 
gewonnen. En als prijs mochten we dit 
stukje schrijven. Na deze opdracht ging 
het vuur aan in de barbecue en konden 
we gaan eten. Het was weer heerlijk. 
Vooral de kleine appeltaartjes. We 
hebben een hele leuke middag gehad en 
heerlijk gegeten en gekletst.   

Groetjes van Eva. 

 

Even voorstellen…. 
Hallo allemaal, ik ben Holly en ik woon 

nu sinds kort op de Balloohoeve. Ik 
ben een heel lief en ook groot paard. 

Ik mag graag op pad gaan en vindt het 
ook leuk als er mensen op mijn rug 
zitten. Als je mij wil zien, ben je van 

harte welkom! Tot snel allemaal.    

Veulens en paarden 

Op zaterdag 6 september worden onze 
fjorden gekeurd op de brink in Rolde. 
Noor, Mika en Floris zullen in een mooie 
witte outfit rondjes gaan rennen. Dit 
willen jullie zeker niet missen, dus kom 
gerust even kijken!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Open dag Balloohoeve 
 
Hier ben ik weer. Vorig jaar had ik gezegd dat 
ik minder mijn best zou doen met het spel, 
maar zoals altijd was ik weer te fanatiek. Ik 
mocht dit jaar weer een stukje schrijven voor 
de nieuwsbrief.  
Zaterdag 21 juni was weer de open dag op 
de boerderij. Om 15:00 uur was er een 
mogelijkheid om een rondleiding te geven 
aan je familie/vrienden. Daarna hadden we 
ons verzameld bij de tenten die we hadden 
opgezet. Door het mooie, maar ook warme 
weer, konden we de hele tijd buiten zitten. 
Hier hebben we koffie gedronken en een 
lekker appelgebakje gegeten. Daarna heeft 
onze stagiaire Pascal het spel uitgelegd. Dit 
was weer een fotospel door Balloo heen. We 
mochten eerst zelf teams maken en daarna 
gingen we op pad. Tijdens het spel liep je 
langs de grote tuin en kwam je geregeld 
Pascal tegen op de fiets. Een opdracht was 
dat je met hem op de foto moest. Verder 
moest je met onze kalfjes Sem en Alie, de 
honden Roos en Loebas en de kippen op de 
foto.  Na het spel werden de punten geteld 
en werd het team “The Tigers” als winnaar 
bekroond. Als afsluiter hebben we lekker 
gebarbecued met zijn allen. Iedereen 
bedankt voor de gezellige middag en in het 
bijzonder Pascal voor het leuke spel en 
familie Paasman voor de heerlijke bbq! 
 
Groetjes, 
Kai en Yannick 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tuin 
We zijn de afgelopen tijd druk bezig 
geweest op de tuin. Veel groentes zijn 
klaar voor de verkoop en worden uit de 
grond gehaald. Wanneer we zien dat 
kraam leeg begint te raken, zorgen we 
er samen voor dat we hem weer vullen. 
We hebben op beide tuinen een goede 
oogst met groentes.  

Wist je dat?....... 
Ankie al met de voorbereiding van de kerstmarkt bezig is? Ze heeft al 
heel wat boerenkool schoongemaakt bij onze verplaatsbare keuken. 

Palen opruimen 
De afgelopen periode zijn bezig 
geweest met palen uit de grond 
halen bij Kampsheide. Dit was uit 
opdracht van Staatsbosbeheer. 
Zij gaan hier nieuwe palen 
plaatsen en wij mochten de oude 
houden. Een aantal deelnemers 
hebben de potjes van de palen 
gehaald en ander deel trokken de 
palen de grond, waaronder ik 
zelf. Om de beurt mochten we op 
eigen erf, onder begeleiding, 
even op de tuin trekker rijden. Dit 
was erg leuk! 
Groetjes, Thomas.  

Boomsleep dag 
We zijn deze maand met een 
groepje naar Hellendoorn 
gegaan om half 10 in de 
ochtend. We gingen op de 
manege naar de paarden kijken 
en hebben een paar mogen 
aaien. Tijdens deze dag 
sleepten de paarden de bomen 
door poortjes. We hebben nog 
gepicknickt op een bankje en 
daarna nog even in het bos 
rondgekeken. Op de terugweg 
nog een lekker patatje gegeten 
in Hellendoorn en daarna weer 
terug naar de boerderij. Al met 
al was het een gezellige en een 
geslaagde dag! 
Groetjes, Jenny en Pascal 

Camping buurvrouw en buurman 

Deze zomer hebben onze camping buurman en 
buurvrouw (Jack en Jeanet) afscheid genomen van de 
camping. Als bedankje voor de leuke en gezellige tijd 
op de camping hebben we een tegoedbon boom 
gegeven. In deze boom hingen allemaal 
tegoedbonnen die ze kunnen uitgeven in de boerderij 
winkel. We gaan Jack en Jeanet erg missen en hopen 
dat ze nog vaak langskomen voor een kopje koffie of 
een gezellig praatje! We zien jullie hopelijk snel weer! 


